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Voorwoord. 

 

Medio juni kregen wij van Ds. Nagy de uitnodiging om samen met onze zustergemeente de 

feestelijkheden in het dorp bij te wonen. De renovatie / verbouw van de pastorie is een heel eind 

gevorderd. De werkzaamheden liggen dan stil vanwege de aankomende winter, en het ontbreekt aan 

financiën om het in 2018 af te werken. Voor deze renovatie is door onze gemeente een substantiële 

bijdrage gedaan. Een goede reden om het voorlopig resultaat te bekijken en bij de feestelijkheden 

aanwezig te zijn.  

Daarvoor is van 22 tot en met 25 september een  groep van 8 personen naar Goganvarolea geweest. 

Dit zijn: 

• Folkert Holtrop 

• Jan en Agnes Jongman  

• Aad en Corrie van Maldegem 

• Lina Jansen 

• Lia Westendorp 

• Alie Boers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevens is er op zondag een speciale dienst geweest, met 

medewerking van diverse mensen uit de buurgemeenten. En 

er is na de dienst een plaquette onthuld met daarop de namen 

van twee predikanten die in het verleden veel voor de 

gemeente in Goganvarolea hebben betekend. 

 

Deze reis stond ook in het teken van de jaarlijkse besprekingen 

over de hulpverlening.  

 

Al met al een indrukwekkende reis.  

Goed om onze broeders en zusters in Goganvarolea weer te 

ontmoeten! 

 

Aad van Maldegem 

  



Zaterdag 22 september 

Om 8.15 uur zijn alle reizigers in de Ontmoeting, dat zijn: Folkert Holtrop, Alie Boers, Aad en Corrie 

van Maldegem, Lia Westendorp, Lina Jansen, Jan en Agnes Jongman.  Ze worden verwelkomd door 

een aantal  gemeente leden. 

Er waren zelfs 2 deelnemers bij van de 

jongerenreis van deze zomer, die ook in 

Roemenië aan de slag zijn geweest! Dat deed 

ons goed!  

Rob van Lummel vertegenwoordigt de 

Kerkenraad en leest met ons psalm 121: 

Vanwaar zal onze hulp komen? Van de Here 

die hemel en aarde gemaakt heeft. We zingen 

van dezelfde psalm de verzen 1 en 4. Rob bidt 

voor ons om Gods  bescherming en Zijn zegen 

voor de reis naar Roemenië. Ik voel dit altijd 

als een belangrijk moment bij ons vertrek, een 

soort uitzending/heenzending!  

Daarna nemen we afscheid en worden uitgezwaaid door de aanwezigen. 

We vertrekken om 8.30uur met 8 personen, 

verdeeld over 2 auto’s naar Dortmund en 

arriveren daar om 12 uur. Om 14.30 stappen 

we in na de nodige controles en om 16.30 

(17.30 lokale tijd) arriveren we Tirgu Mures. 

Het is hier 25 gr en in Nederland 15 graden. 

We worden verwelkomd door ds. Gabor Nagy 

en Andras de chauffeur van de bus. In 30 

minuten zijn we in Gogan, waar een aantal 

mensen al op ons staat te 

wachten bij het 

Gemeenschapshuis en de dames 

in de keuken druk aan het 

kokkerellen zijn. 

 

 

 

 



 

 

Om 19.30uur gaan we aan tafel met Ds. Nagy Sr en zijn vrouw, de jonge ds. Nagy en zijn gezin, het 

comité en andere ‘gasten. We beginnen uiteraard met een glaasje Palinka. Dit wordt hier “medicin” 

genoemd! Het is ter bescherming voor onze” zwakke” magen, anders worden we hier sneller ziek 

vanwege het drinkwater. Er wordt een heerlijke goulash soep op tafel gezet met flinke gekookte 

aardappel- parten erin, bereidt  door ons aller vriend Joska. Daarbij krijgen we flinke stukken brood 

bij om te stippen! Of gewoon erbij te eten.  

Vervolgens nog een toetje en een kop koffie.  Het is heel gezellig, al is de taal vaak een probleem. De 

meeste mensen spreken alleen Hongaars en dat spreken wij niet helaas! 

Om 22.00 uur gaan we naar verschillende adressen om te slapen. Folkert slaapt bij Ds. Gabor Nagy. 

Lina, Lia, Alie, Corrie en Aad van Maldegem slapen in het huis van Ferenc. Wij slapen bij ds. Marton 

Nagy(sr) en thuisgekomen  gaan we meteen naar onze slaapkamer. We zijn moe, maar voldaan en 

gaan dankbaar voor deze mooie dag en gespaard door de Heer, lekker slapen. 

Agnes Jongman 



Zondag 23 september 

’s Ochtends gingen we ontbijten op ons slaapadres. 

In het huis van Ferenc was ook voldoende ontbijt 

gebracht. We zagen de bus met het koor uit 

Nagygalambfalva  al langs ons huis rijden. Voor de 

dienst moest er nog geoefend worden. 

Om 11.00 uur begon de kerkdienst. We hadden van 

Gabor een programma gekregen zodat we globaal 

konden volgen waar het over ging.  

 

Er werd een bijdrage geleverd door 2 koren, uit 

Goganvarolea en uit Nagygalambfalva, de 

plaats waar Gabor zijn jeugd heeft doorgebracht. Het koor uit 

Nagygalambfalva droeg traditionele Hongaarse kledij. De 

burgemeester zong ook mee in het koor. In plaats van een 

applaus werd er enthousiast op de banken getikt. Een 

gemeentelid zong een lied solo, zonder begeleiding, heel 

zuiver en indrukwekkend.  De gemeente in Emmeloord heeft 

een mooi bord gekregen met daarop de toren van 

Goganvarolea en de Poldertoren.  

De preek van ds György Kányádi ging over Psalm 103 vers 1-2. 

Prijs den Heer, mijn ziel, prijs mijn hart, Zijn Heilige Naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden. 

 

 

 



Na de zegen gingen we naar buiten om een 

plaquette te onthullen. Er werd stilgestaan bij de 

geschiedenis van de pastorie. Uiteraard met 

toespraken. De koren zongen ook weer. Ook werd 

er een krans opgehangen. Twee kinderen droegen 

een gedicht voor.  

 

’s Middags kregen we allemaal een heerlijke 

maaltijd in het gemeenschapshuis. Tussen het 

eten door zongen de koren, de mensen uit het 

dorp zongen mee. Leuk om deze traditie te 

zien en te horen. 

 

 

’s Avonds zijn we op kraamvisite geweest bij Gabor 

en Orsi. We mochten meegenieten van een heerlijke 

taart die ze gekregen hadden. Op de taart stond de 

tekst: met liefde.  

Vandaag mochten ook wij liefde ontvangen!  



Maandag 24 september  

Deze maandag gingen enkele groepsleden al 

vrij vroeg op pad om het begin van het 

traditionele slachten van een varken mee te 

maken. Dit gebeurde op het erf van Imre en 

Rosie. Sommigen van ons gaven er de 

voorkeur aan om hier wat later bij aan te 

sluiten, zodat ze het varken niet meer levend 

zouden aantreffen.  Het blijft altijd weer een 

hele happening om het slachten mee te 

maken. Een deel hiervan wordt vrijwel direct 

verwerkt en een ander deel blijft nog even 

liggen, om later te worden ingevroren of op 

een andere manier verwerkt te worden.  

 

Wat komt er dan toch enorm veel vlees (en vet) van zo’n varken af. De vrouwen zijn er maar druk 

mee: ketels met water koken, pannen schoonmaken, schone doeken aanleveren etc., zelfs de oude 

moeders/oma’s worden aan het werk gezet. Mooi en indrukwekkend om dit allemaal mee te mogen 

maken! Wat ze zeker niet vergeten is om ons zo af en toe te trakteren op een alcoholische 

versnapering (deze keer een lekkere zoete ‘likeur’). De mannen gaan maar door en weten precies 

hoe de stukken vlees uit het varken gesneden moeten worden en houden hierbij ook nog de hygiëne 

in acht. Behoorlijk zwaar werk: zo’n varken slachten! Ondertussen wordt er ook nog een maaltijd 

voor ons gekookt.  

  



 

Als we rond een uur of één aan tafel zitten met z’n allen in een kleine keuken (wat maar weer bewijst 

dat er veel ‘makke’ schapen in een hok gaan), wordt ons een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. We 

krijgen het eerste vlees van het geslachte varken: heerlijk gebraden stukjes vlees. Smaakte 

uitstekend, waren heerlijk mals! Daarbij komt 

een soort maiskoek, waar met behulp van een 

soort (floss)draad stukken van werden 

afgesneden en aardappelpuree. Als groente 

krijgen we er een lekkere koolsalade bij. En 

iedereen die binnenkwam, kon aanschuiven, of 

zat buiten op de veranda te eten: er was meer 

dan voldoende. ’s Middags begon het te 

regenen. De leden van het comité kwamen die 

middag bij elkaar om te vergaderen en ook de 

vorderingen van de ‘verbouw’ van de pastorie te 

bekijken: er moet nog wel het één en ander 

gebeuren, voordat de ‘bovenverdieping’ in 

gebruik kan worden genomen. Alie, Agnes en 

Corrie bleven in het grote huis achter. Zij hebben 

zich vermaakt met lekker thee drinken en (soms 

diepzinnige) gesprekken voeren. Het werd koud 

in het huis. Gelukkig kwam Pitiu de houtkachel 

aansteken, waardoor we weer wat opwarmden. 

Aan het eind van de middag waren we als groep 

weer compleet in het grote huis, en hebben we 

met elkaar de avondmaaltijd genuttigd. We 

werden goed verzorgd wat betreft eten en 

drinken. Er werd veel naar het grote huis  gebracht:  wat was overgebleven van de zondag, maar ook 

werd er door Ibi (vrouw van Pitiu) nog een soort traditionele snack gebakken/gefituurd.*  We zijn 

zeer goed verzorgd.  Inmiddels was het weer droog geworden. Een aantal leden van de groep hebben 

’s avonds nog wat persoonlijke bezoekjes aan bekenden gebracht.  Zo eindigde ook deze interessante 

dag.   

  



Dinsdag 25 september 

Deze morgen ontbijten we in het gemeenschapshuis, waar de 
kooksters een voortreffelijk ontbijt verzorgen. 
 
In het dorp is een club van 24 vrouwen die bij toerbeurt eten 
koken voor mensen die geen familie hebben en niet zelf meer 
kunnen koken. Een mooi idee van gemeenschapszin. 
Vanmorgen brengen we deze vrouwen, als dank voor alles wat 
ze doen, een schort met oudhollandse motieven. Zo hebben ze 
allemaal dezelfde. 

Daarna gaan we 
naar Clarie die al 
aan het koken is, 
en brengen we 
de warme 
maaltijd in 
mooie bakjes 
met drie etages 
voor de 
verschillende 
gerechten rond. 
Wat mooi om te 

zien, hoe blij mensen hier mee zijn. De catechisanten halen de 
bakjes weer op, zodat er contact gemaakt wordt tussen jong en 
oud. Een geweldig mooi project.  
 
Daarna weer een maaltijd in het gemeenschapshuis met 
heerlijke koolrolletjes. 
 
En dan is het tijd om afscheid te nemen. 
Ds. Nagy leest Joh. 15vs9. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader 
mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. 
We zingen ps. 75.:  
U alleen U loven wij, wij loven U onze Heer, 
want Uw naam zo rijk van eer, 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land, 
al de wond’ren van Uw hand.  
 
Een busje brengt ons in 30 minuten naar het 
vliegveld. Na de gebruikelijke controle en douane 
formaliteiten vertrekken we naar Dortmund, waar 
we om 19.15 landen. 
Onderweg in Hunxe nog een hapje gegeten en om 
11.15 zijn we weer veilig in Emmeloord, waar de 
thuisblijvers al op ons staan te wachten en aan 
een fijn en zinvol bezoek een einde komt.         Uitzicht over Transsylvanië 
 
 
Lina Jansen. 
 


